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Benim 


ökyüzüm 

Tarih boyunca değişmeyen şeylerden biri de 

geleceğimize duyduğumuz merak 

duygusu. Geleceğin boyut değiştirdiği ve 

değiştirirken de sıkışmalardan geçtiğini düşü- 
nürsek; birçok belirsizliği eş zamanlı sorgulamak da 
bu zaman diliminde yaşayanlara nasip oldu. 

Güzel kelimelerin kıtlığını çeker olduk. 
Üstelik yüzlerce kelime varken. Kötü 
kelimelerin gücünden beslenir olduk 

marifetmiş gibi! 


İnsanlığın karanlık yüzü, hayatın her köşesine sinmiş 
adeta. Her yerde ama her yerde o karanlık yüze rastlamak ancak 
bir şey yapamadan hayata devam etmeye çalışmak ne de zor! 
Mart ayında nasibimize düşen ise yılın eş zamanlı başlayan 
Retrolarıyla karşı karşıya kalmak. Mart ayının yarısı siyah yarısı 
beyaz. Beyaz ve siyahın en keskin haliyle görüleceği aya doğru 
yürüyor ömürlerimiz. Bu durum korkutucu gibi gelebilir ancak 
hatırlatmak isterim kı insanlığın ılk gününden bu yana korku 
hep'war, Kaldı ki 21. yüzyılın reşit olduğu 18 yaşına girmesi, 
ınsanlık içinbol öngörülü bir yıl olacağının da işareti. Tabi ki 
bu büyük kelimeler Sonucunda bir doğum sancısının içinden 
geçmeye gebe oldugumuzu dardüşünülebilirsiniz. 


Benim 


Sıyah ile beyazı aynı anda göreceğimiz bu ayda en büyük 
duygunuz olan korkunuzu yönetin! Korkudan beslenerek 
hareketlerinizi kısıtlarsanız en hızlı yılların yanınızdan geçip 
gittiğini görürüsünüz. Önümüze bol bol seçimlerin geleceği 
yegâne bir ay yaşayacağız. Eğer bugünlerde bir şeylere inanmak 
istiyorsanız; kendi emeklerinize inanın. Çünkü mart ayındaki 
gökyüzü verileri o kadar yüksek ki bu durum kişisel hayatlarımızda, 
kırılmalardan evrilmelere doğru yol alacağımızı işaret ediyor. 
Dünyanın gerçekten değişip değişmeyeceğini göreceğimiz bu ayda 
duygularınızdaki ve bakış açınızdaki değişimleri bir kenara not 
alın. Unutmayın ki korku en kolay yönetim şeklidir. Korkudan 
beslenmek belki de kodlarımızın olmazsa olmazıdır. Bunun ya- 
nında bir de son 30 yılın en hızlı 3 yılından geçiyorsak; hata 
yapmaktan çok korkularınızın esiri olmaktan korkun ve harekete 
geçin, derim. 

Küçük bir not: Bu kadar önemli ve hızlı bir ayda, kiminle 
aydınlandığınız çok önemli! Kaderinizi değiştirmek istiyorsanız 
anınızı iyi yönetmelisiniz. Çünkü anın içindeki seçimleri ne 

yönde yaparsanız kaderiniz de o olur. 


CÜ) 510 MAGAZİN 


8 ADIMDA MART AYI MAGAZİN TURU 


Son günlerde yıldızı parlayan 
en karızmatık aktörlerden olan, 
10 Ocak 1981doğumlu Oğlak 
burcu Mert Fırat'ın dizi seti 
dedikodularının ne kadar gerçek 
olduğu sorgulanırken mart 
ayında da en çok konuşulan 
isimler arasına girebilir. Öyle ki 


Oğlak burcunun kararlılığını mart ayında kendisinde yakından 
göreceğiz. 


Mistik rolü, buğulu bakışları ile 
hafızalarımızda yer edinen 9 Kasım 
1981 doğumlu başarılı ama yalnız 
güzel Gökçe Bahadır'ın dizi setin- 
deki dedikoduları fısıltı gazetele- 
rinden bir anda ana sayfalara düşüp 
sevdiklerini ikiye bölebilir. Dizi de 
aşkı gerçek olabilirken, özel hayatı 
yoğun günlere gebe olabilir. 1981 
yılının asıllığı gözlerinden okunan 
Gökçe Bahadır'ın kırılgan biri 
olduğunu da öğreneceğiz. 


Cİ) ASTRO MAGAZİN 


Çağatay Ulusoy 


i Son zamanlarda yeni projesi 

© ile gündeme gelen 23 Eylül 

; 1990 doğumlu Neptün'ü Oğlak, 
“: burcu Terazi olan Çağatay 

“: Ulusoy pek çok farklı projede 

a aynı anda yer alabilir. Mart 

| ; ayından itibaren aşk hayatı ile 
de gündeme oturacak. Sizce 

: yine eski günlerdeki gibi set 

: aşkı yaşayabilir mi? 


Belki de son yıların en dikkat 
çeken Boğa burcu erkekleri 
arasına giren İlker Kaleli 
farklı projesi ile ekranlara 
dönmeye hazırlanırken, 
güzeller güzeli sevgilisi 

9 Mart 1980 doğumlu 

burcu Balık, Jüpiter? Başak 
Burçin Terzioğlu yeniden 
karşımıza çıkacak. İlişkilerini 
merak edenlere küçük ayrılık 
haberleri gelse de bu durum 
projenin magazini gibi de 
algılanabilir. 


Cİ) ASTRO MAGAZİN 


Hülya Avşar 


Türkiye'nin eskimeyen güzelleri 
arasında neredeyse tekliğini koruyan 
Türkiye'de Terazi burçlarının en 
popülerleri arasında yer alan aklıyla 
herkesi düşündüren 10 Ekim 1963 
doğumlu Hülya Avşar ilişkileri ile 
gündeme gelen diğer 1960 doğum- 
“lular gibi onun da ilişkisi çok 
konuşulacak. Tabi bu arada devam 
eden Hülya Avşar şov da bir anda ekranlardan kaldırılabılır. 


Murat Dalkılıç 


7 Ağustos 1983 doğumlu Aslan burcu 
Murat Dalkılıç, 2017 yılından bu 

yana Aslan burcu tutulmalarından deyim 
yerindeyse çok çekiyor. Evliliğini büyük 
bir sessizlikle bitiren ünlü popçu, ardından 
2018 yılında Aslan burcundaki Ay 
Tutulması'yla beraber aşk haberleri ile 
gündeme geldi. Aslan burçlarının en 
kaygılısı olan Murat Dalkılıç 2018 yılının temmuz ayındaki tutulma 

ile de bu aşkın da sessiz sedasız bitebileceğini işaret ediyor. Bakalım 
Murat Dalkılıç Aslan burcundaki tutulmalar bitince hayatında bugünden 
farklı neler olacak. 


Cİ) ASTRO MAGAZİN 


Özge Gürel - Serkan Çayoğlu 


5 Şubat 1987 doğumlu Özge Gürel 
ve3l Mayıs 1987 doğumlu Serkan 
Çayoğlu”'nun ilişkisinde herşeyin çok 
yoğun yaşandığınıbiliyor muydunuz?  , 
Aynı yıl doğan her ikisi de hava burcu / 
olan bu iki ünlü geleceğin popüler İl 
çiftleri arasına girebilir. Tabi 2018 
yılında yaşanacak olan Merkür ve 
Jüpiter Retro'sunun hakkından | 
gelebilirlerse! Gökyüzü onları küçük 
testlerle sınarken iletişim gezegeni 
Merkür Serkan Çayoğlu peş peşe 
aksılikler yaşarken, Kova burcu olan 
Özge Gürel sabırsızlığı ile ilişkileri- —. ER 
nin belki de en önemli zaman dilimlerinden geçecekler. Yıldızlar bu 
ilişkiye ya devam edecek ya da tamam diyecekler. 


Cansu Dere 


Uzun yıllar sessizliğini koruyan 

14 Ekim 1980 doğumlu Cansu Dere 
hem aşk hayatıyla hem iş hayatıyla 
hızla eski günlerine geri dönebilir. 
Avrupai görünüşe sahip olan Cansu 
Dere her ne kadar podyumlara veda 
etse de farklı projelerde görebilece- 
gimizi işaret ediyor mart ayının 
gökyüzü hareketleri. 


KBALIK 


ayın burcu 
BALIK, ÖĞRENMEYİ ÇOK SEVERSİN! 
Su grubunun en yaratıcı burcusun! 
(19 Şubat-20 Mart) 
Yıldızı: Neptün 
Grubu: Su 
Niteliği: Değişken 
Burcunun Cinsiyeti: Dişi 
Üstün Yeteneği: Başkalarına Karşı İlgili ve Şefkatli Olmak 
Amacı: Servete ve Mutluluğa Ulaşmak 
Yenmesi Gereken Huyu: Kendi değerini Küçümsemek 
Şanslı Günü: Perşembe 
Şanslı Sayıları: 4, 14, 24 
Şanslı Taşı: Akvamaren 
Şans Getiren Renkleri: Deniz Mavisi, Yeşil, Gümüş Rengi 
Sevdiği Çiçekler: İnci Çiçeği, Zambak 
Sevdiği Kokular: Zambak, Limon Çiçeği 
Sevdiği Müzik Türü: Huzur Veren Hafif Müzikler 
Mevsimi: Kış Mevsiminin Bitişi, İlkbahara Geçiş 
Uyumlu Olduğu Burçlar: Boğa, Yengeç ve Oğlak 
Karşıt Burcu: Başak 
Başarılı Olabileceği Meslekler: Doktorluk, Bilim, Yazarlık, 
Yayıncılık, Astroloji, Denizcilik, Sanat Dalları. 
Olumlu Özellikleri: Kültür ve Sanata Önem Veren, İlham 


ROPORTAJ £ 
HAKAN AKKAYA 


M.. dünyasına 


ımzasını atmış, dahiyane 
tasarımları ve konseptleri ile 
adından sıkça söz ettiren 
Hakan Akkaya ile kariyeri 
ve özel hayatı üzerine keyifli 
bir söyleşi gerçekleştirdik. 


Hakan Akkaya hep çok 
çalışkan ve hep çok dobra. 
Bu yönünüz olumsuz 
olaylar yaşamanıza sebep 


oldu mu? 
Bazen sağlıkla ilgili 
problemlerim oluyor, gere- : “öy 


kenden fazla yükleniyorum 
kendime ve bunun ufak ufak 
olumsuz etkilerini yaşıyorum. 
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RÖPORTAJ MODA 
HAKAN AKKAYA 


Hep başarılı bir kariyeriniz 
oldu. Ancak televizyon 
programı ile tanınırlığınızı 
daha da artırdınız. İnsanlar 
sokakta sizi görünce nasıl 
tepkiler veriyor? 

Hep çok pozitif ve güzel 
tepkiler veriyorlar. Ben de 
mutlaka sohbet etmeye ve her 
sorduklarını cevaplamaya 
çalışıyorum. Sokaktaki 
herkesle bir iletişimim var, 
çünkü ben iletişimle ve insan 
ilişkileriyle besleniyorum. 
Hem mesleki olarak hem de 
kişisel olarak. 

Hakan Akkaya hedefleri 
uğruna çok şeyi geride 
bıraktı diyebilir miyiz? 
Evet diyebiliriz, çünkü 
hayattaki önceliğim başarı ve 
kendime çizdiğim bir yol var. 
Başarı ve kariyer planı 
kişiden kişiye değişir, benim 
de kendime çizdiğim bir 
başarı haritası var, onu takip 
ediyorum. 
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Günümüzde pek çok kişi 
kendisini modacı ya da 
tasarımcı olarak tanımlıyor. 
Modacı olmayı nasıl 
tanımlarsınız? 

Bır elbise dikip onu birine 
giydiriyor olmak bir insanı 
başarılı kılmaz modacı 
yapmaz, önemli olan 
kitleleri giydiriyor olmanız, 
önemli olan bir elbiseden 
on bin adet giydirebilme 
potansiyeline sahip olmanız. 


Hakan Akkaya'nın hayata 
dair sınırları var mıdır? 
Neyi asla yapmam der ve 
hangi konuda esneyebilir? 
Hakan Akkaya hayatta kim- 
seyi belden aşağı vurmaz ve 
insanlara hiç kötülük yapmaz. 
Farkında olmadan yapmış 
olabilir miyim bilmiyorum 
ama asla bilinçli bir kötü- 
lüğüm kimseye karşı olamaz. 
Gereksiz yere ve hak etmeyen 
insana kibirlenmem. 


RÖPORTAJ MODA 
HAKAN AKKAYA 


Hep bu yönümün değişmemesi 
ıçın de dua ederim. Hangi 
konuda esneyebileceğime 
gelince; şu an için aklıma 
gelen bir konu yok ama yaşa- 
dığımız dünya maalesef bizleri 
belli konularda esnetebiliyor. 
Hakan Akkaya'ya göre bir 
kadının gardırobunun 
olmazsa olmaz parçası 
nedir? 

Beyaz gömlek, koyu renk jean 
pantolon, deri mont kadınların 
gardrobunda bulunması 
gereken kurtarıcı parçalardan. 
Bunların dışında her kadının 
siyah bir kalem eteği, siyah 
dizüstü bir elbisesi, iyı kesimli 
bir blazer ceketi mutlaka 
olmalı. 

Biraz da aşktan bahsedelim. 
Hiç âşık olmadım dediğinizi 
biliyoruz, bu söyleminizden 
bugüne hala durumunuz 
aynı mı? —) 

Maalesef aynı—) 


Aslında şöyle; işime aşığım, 
yeğenlerime aşığım, hayatım- 
daki en önemli şeyler onlar. 


66 
Aşka 
inanıyorum 93 


Aşka inanıyor musunuz 
peki? 
İnanıyorum. 


Son olarak okuyucularımıza 
moda ile ilgili söylemek 
istediklerinizi öğrenebilir 
miyiz? 

Modaya hayatlarında, 

sadece sezon trendi giysileri 
takip ederek değil, bir yaşam 
biçimi halinde yer vermelerini 
tavsiye ederim! 


MERKÜR RETROSU 


— 23 MARI — 

Ben Merkür, dünyaya kafa tutmaya geliyorum. Her yıl üç kere 
Retro yaparak akıllara ziyan olaylar yaşattığım gibi bu yıl için 
dört sefer geri hareketim olacak. İletişimi ve zihni yönettiğim 
doğrudur ama bu Retro başka türlü olacak. Beni ya çok 
seveceksiniz ya da hiç istemeyeceksiniz. Hayatınızın tutulmasını 
istemiyorsanız, benimle iyi geçinmeye çalışın, beni iyice anlayın! 
* oOBimileri birilerinin ayağını kaydırmaya çalışıyorsa, oyunlarını 
bozacağımı peşin hükümle göstereceğim. 

e Zihninizi kontrol etmenizde zorluklar çıkaracağım. 

* (Düşüncelerinizi dile getirmek konusunda patavatsızlık dozunu 
aşmanıza neden olabilirim. 

* Konuları toparlamakta zorlanabilirsiniz. 

* İnsanları ve isimleri olmadık yerlerde karıştırmanıza sebep 
olabilirim. 

* Fevri hareket edenlere ise açık ara başına çorap örmeye 
gönüllü olacağım. 

* Hatalarını haksızlıkla kapatmaya çalışanlara hiç şans 
vermeyeceğim. 

* Başkasının başarısından nemalanmak isteyenlere haddini 
bildireceğim. 
* o İlişkinizde problemleriniz varsa hiç 
zeminini hazırlayacağım. 


Ben Merkür, gökyüzünde yalnız deği 
arkama aldığım bu süreçte etki altın 
büyütecek ve genişleteceğim. 


JÜPİTER RETROSU i 
— 10MART — 


İyicil gezegen Jüpiter, gezegen kuşağının prensidir. Herkesin bildiği 
gibi bereket, itibar, genişleme, büyüme ve ekonomik şartlar konusunda 
bize yardımcı olur. Şimdi bilinenin aksine ezberi bozan gelişmeleri 
karşılamamıza neden olacak. Akrep döngüsüne eşlik etmesi 1se 
kaçınılmaz olayları perde arkası yapmayacağını işaret ediyor. 
Kimilerini vezir kimilerini şah kimilerini ise mat etmenin yolunu ve 
fırsatını yakalayacak. Tüyleri ürperten, yürekleri sıkıştıran konuları 
net bir şekilde çözüme kavuşturacak ve geçmişin hatalarını eşeleyip 
bir nevi çözüme ulaştıracak. Bu süreçte insanlık namına çok ders 
alacağız. Toplumsal duyarlılığımız, bencil yanlarımızla birlikte 
ortaya çıkacak. Gride kalmak yerine ya siyah ya da beyaz olacağız. 


Bu Döngüyü Yakından Takip Edin! 

“Bunu da hallederim”, “bu işten de bir şekilde sıyrılırım”, “ne de olsa 
kazanırım”, “bir şekilde bu sınavı da atlatırım” diyerek işini bunca 
zaman şansa bırakanlar ve sırtını bu güvene dayananlar, özellikle 
sizler dikkatli olmalısınız. Merkür'ün ve Uranüs'ün 
devreye girmesi açıkçası karşınıza öfkeli ve 
iletişimi yüksek, hırslı, açıkları yakalamaya 
hevesli gelişmeler bırakacak. 


Bu yüzden siz siz olun tedbiri elden 
bırakmayın: 

- Paranıza, 

- Sermayenize, 

- İtibarınıza, 

- İlişkilerinize, 

- Egonuza ve akıllı geçinen yanınıza bel bağlamayın! 


RÖPORTAJ £ 


B aşarılı oyunculuğu 


ve eşsiz güzelliğiyle 
dikkatleri üzerine çeken 
Özge Borak ile hem 

kariyeri hem de hayata bakış 
açısıyla ilgili özel bir 
röportaj gerçekleştirdik. 


Sanatın her 
dalı iyileştirir. 


Sanatın doludizgin yaşandığı bir ailede doğduğunuz. Sanatla 

iç içe yaşamak nasıl bir duyguydu? 

Huzurlu... Sanat'ın her dalı iyileştirir. Seçenek sunar, 
düşündürür, soru sordurur, merak ettirir, her duyguyu yaşatır, 
eğlendirir, öğretir, ufkunuzu genişletir. Farklı açılardan bakmanızı 
sağlar. Özgüveni besler. Dolayısıyla genel olarak mutlu, huzurlu 
bir ortamda büyüdüğümü söyleyebilirim. 


RÖPORTAJ 


Birçok projede, başarılı 
oyunculuğunuzla sizi 
ekranlarda görüyoruz. 

Peki, arka planda zamanınızı 
nasıl geçiriyor, neler 
yapmaktan hoşlanıyorsunuz? 
Benim için arkadaşlık çok 
önemlidir. Mümkün olduğun- 
ca arkadaşlarımla planlar 
yaparım. Onları ihmal etmek 
istemem. Ailemle de öyle. 
Ama kendimi de es geçmem. 
Fırsat bulursam tatile çıkarız. 
Farklı yerler görmek isterim. 
Her sene bir kere birkaç 
günlüğüne yalnız da tatıl 
yaparım. O benim deşarj 
yöntemim. Sadece bana ait 
kısa bir zaman. Tiyatro oyun- 
larını elimden geldiğince takip 
ederim. Spor için zaman 
yaratmadan olmaz ki hayatım- 
dan eksik etmemeye çalışırım. 
Evi severim hem de çok ama 
hep evde olmaktan yana 
değilim, aktıf olmayı tercih 
ederim. 
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İstanbullu Gelin dizisinde 
duygusal ve duyarlı bir karakteri 
canlandırıyorsunuz. Bu karakte- 
rin gündelik hayatınızla 
özdeşleşen yönleri var mı? 

Hem var hem de yok. Var 

çünkü ben de çok duygusalımdır. 
Özellikle son yıllarda her şeye 
duygulanır oldum. :) Yok çünkü 
ben Begüm'den çok daha fazla 
eğlenmeyi seven biriyim. Bana 
eğlence olsun yeter :)) Aslında 
benimle çok özdeşleşen yönleri 
yok. 

Peki dizide büyük ailenin birlikte 
yaşamasına nasıl bakıyorsunuz? 
Ben de hep kalabalık ailede 
büyüdüm fakat aynı evde 
değildik. Hala böyle hep beraber 
yaşayan aileler vardır elbette. 
Neden olmasın? Ama bence o 
kadar da kolay değil aynı evin 
içinde kalabalık yaşamak. 
Herkesin şahsi istekleri, alanları, 
her an beraber, o dengeyi kurmak 
ZOr. 


RÖPORTAJ 


Kova burcunun en belirgin 
hangi özeliğini taşıyorsunuz? 
Pratık çözümler bulmak 
diyebilirim. Bir de organizasyon 
insanıyım. Tatıl, yemek gibi 
organizasyonlarla en ince 
ayrıntısına kadar ilgilenmeyi 
seviyorum. 

“İyi ki böyleyim ” dediğiniz 
özellikleriniz var mı? 

Bunu söylemek megalomanlık 
olmaz mı? :)) Ama madem 
sordunuz; dostlarıma sahip 
çıkmayı sevdiğim için, doğayı | 
korumayı sevdiğim için, farklı fikirlere açık olmayı, 

saygı duymayı tercih ettiğim için “iyi ki böyleyim” diyorum. 


Sinema ve tiyatroda birçok karaktere can verdiniz. Aklınızda, 
canlandırmak istediğiniz bir karakter var mı? 
Buna cevap vermek zor. Çünkü tek bir şey yok. Okuduğu, 
gördüğü, duyduğu, aklına gelen her şeyi oynamak isteyebilir 
ınsan, ki evet ben de öyleyim. 

“Oyuncu olmasam 

doktor olurdum.” 

Oyuncu olmasaydınız, hangi mesleği yapmak isterdiniz? 


Komik gelecek belki çünkü şu anda bir doktoru canlandırıyorum 
ama oyuncu olmasam sanırım doktor olabilirdim. 


RÖPORTAJ 


Çocukluğumdan beri sağlıkla 
ılgili konulara hep meraklı 
olmuşumdur. Zaten sırf bu 
merakım sebebiyle sınavlara 
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Mesela; kötü şeylerin altını 
deştiğinizde, özünde hep 
sevgisizlik yattığını görüyoruz. 
Ya da bir cümleyi söylemenin 


girdim ve sertifikalı ilkyardım | bin türü vardır ama sevgiyle 


görevlisi oldum. 
Asla yapamam dediğiniz, 
hayata karşı keskin çizgileri- 
niz var mı? 
Ahlak çerçevesini bozacağını 
düşündüğüm her konuda 
keskin çizgilerim var. Onun 
dışındaki her konu da keskin 
çizgi koymak, benim için 
büyük konuşmaktır. 


Dünyayı sevgi 


kurtaracak! 


Sevgililer gününde dünyaya 
gelmiş biri olarak sevgiyle 
ilgili neler söylemek istersiniz? 
Dünyayı sevgi kurtaracak 
diyenlerdenim. :) Her şeyin 
sebebi olarak görüyorum. 


kurulan her cümle size 


yapmayacağınızı bile yaptırabilir. 
İnsanoğlu keşke sevginin her 
kapıyı açan anahtar olduğunu 
anlayabilse... 


DUYGUSALLIK MI, MANTIK MI? 


1) Birini kırmamak için yalan söyler misiniz? 
A) Ara ara söylerim. 
B) Asla söylemem. 


2) Sohbet sırasında iki arkadaşınız bir anda tartışmaya 
başladı. Tepkiniz ne olur? 

A) Tartıştıkları konuya dâhil olmaya çalışırım. 

B) Soğukkanlılıkla onları sakinleştirir ve durumu çözmelerini 
sağlarım. 


3JArkadaşlarınız en çok hangi konularda fikrinizi alır? 
A) Sosyal ya da ailevi konularda 
B) Giyim kuşam konusunda 


4) Yakın arkadaşlarınız sosyal medyaya koyduğunuz 
fotoğrafı beğenmediğini söyledi. Ne yaparsınız? 

A) Hemen silerim, onların düşünceleri benim için önemlidir. 
B) Fikirlerine saygı duyarım. 


Sevgiliniz ortada hiçbir şey yokken ayrılmak istediğini 
söyledi. Tepkiniz ne olur? 

A) Kesin başka biri var! Ortalığı ayağa kaldırırım. 

B) Nedenini öğrenmeye çalışırım. 


6) Trafikte kaza olduğunu gördünüz. Ne yaparsınız? 
A) Elim ayağıma dolanır; ne yapacağımı şaşırırım. 
B) Hemen ambulansı ararım. 


7) Üzerinde çalıştığınız işle ilgili bir şeyler içinize sinmedi. 
Ne yaparsınız? 

A) Fikirlerimi açıkça dile getiririm. 

B) Çoğunluk kabul ettiyse bir şey diyemem. 


6) Arkadaşınızla alışverişe çıktınız. Arkadaşınızın denediği 
kıyafeti beğenmediniz. Düşüncenizi dile getirir misiniz? 
A) Hevesini kırmak istemem. Yakıştı derim. 

B) Fikrimi açıkça dile getiririm. 


10) Sevgilinizle gergin bir konuşmanın içindesiniz... 
A) Sesimi yavaştan yükseltir, konuşmanın hâkimi olurum. 
B) Sakin bir şekilde kendimi ifade etmeye çalışırım. 


IW)Arkadaşınız sizinle buluşmaya geç kaldı. Aklınızdan 
geçen ilk ne olur? 

A) Bekletilmekten hoşlanmam. Çok sinirlenirim. 

B) Mutlaka bir nedeni vardır deyip beklemeye devam ederim. 


A ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA; 


Olabildiğince duygusalsınız. Fikirlerinizi rahatlıkla dile 
getirmekten çekiniyorsunuz. Duygularınızın mantığınızın 
önüne geçmesiyle çoğu kez bocalamış oluyorsunuz. Bu yüzden 
de herhangi bir problemle karşılaştığınızda çözümü bulmanız 
da zorlaşabiliyor. Duygusallığınız, yaşadığınız olaylara karşı 
fazla tepkisel yaklaşmanıza neden oluyor. Olaylara sadece 
kendi açınızdan bakmak yerine olabilecek ihtimalleri 
düşünebilir, daha sakin davranmaya çalışırsanız; sizi zorlayan 
durumların çözümüne daha kolay ulaşmış olursunuz. 


B ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA; 


Mantıklısınız! Siz olayların hemen içine dalmaktansa 
beklemeyi, gözlemlemeyıi tercih ediyorsunuz. Nasılsa vaktı 
geldiğinde fikirlerinizi açıkça söyleyeceğinizi çok iyi 
biliyorsunuz. Başkalarının düşünceleri elbette sizin için önemli 
fakat kendi fikirlerinizi de yok saymıyorsunuz. Olaylar karşı- 
sındaki sakinliğiniz ve olgun tavrınız sizi aranılan kişi haline 
getiriyor. 
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BURÇLA KNA EDİLİR? * 
Birçok kez denemenize r mi karşınızdaki kişiyi ikna etmekt 
zorlanıyor musunuz? Peki, buffün kolay yolları var desem? Nasıl mı? İ 


etmek istediğiniz kişinin burcunu bilmeniz size büyük bir kolaylık sağlar. 
Hadi, hep beraber burçların nasıl ikna edildiğini görelini& 


Koç Burcu 


İnatçı mı inatçı, en ufak 
tartışma da bile saman alevi oluveren 
Koç burcu daima haklı olduğunu 
düşünür. O yüzden anlayışla “Sana hak 
veriyorum ama bir de bunu 
denesek? gibi cümleler kullanarak 
onları ikna edebilirsiniz. 


Boğa Burcu 
Evet, bir Boğa burcunu ikna 
etmekte zorlanıyorsanız 
yapmanız gereken durumu 
kabulleniyormuş gibi yapıp 
üzgünce kenara çekilmek. 
Birkaç saate dayanamayıp 
kabullenecektir. 


£ 
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İkizler Burcu Yengeç Burcu 


İkizler burcunu ikna etmek Üzüldüğünüzü belli eder ve 


iv 


istiyorsanız “meraklı” 
yapısından hareket edin. 
“Çok ilginç bir şeye benziyor. 


sarsılmış gibi davranırsanız, 
yelkenleri bir anda düşecektir. 
Fakat dikkat etmeniz gereken 


Neler var neler bir bilsen? 
türünden cümlelerle onu 
Ikna edebilirsiniz. 


şey; Yengeç burcunun 
sıkıntılarını içine atmasına 
engel olmak. 


Aslan Burcu Başak Burcu 


Vİ Aslan burcuyla karşı 
karşıyaysanız öncelikle 
hatalarınızı kabul edin ve 
pişman olduğunuzu gösteren 
cümleler kurun. Aynı zamanda 
egosunu okşayan cümleler 
kurmanız da etkili olacaktır. 


Eğer bir Başak burcunu 
ıkna etmek istediğiniz konuyla 
ılgili mantıklı açıklamalar yapar, 
nedenlerini, ayrıntılarını 
akıllıca anlatırsanız ikna 
etmemeniz için bir 
nedeniniz yok demektir. 


—., 
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BURÇLAR İŞİ İKNA EDİLİR? * 
o 


Terazi Burcu 


Terazi burcunu ikna ettiğinizi 


zannederken ters köşe olabilirsiniz. 


Yapmanız gereken konuyu ara 
ara açıp, dinlemesini sağlamak. 
Bir noktadan sonra pes edip 

orta yolu bulacaktır. 


Yay Burcu 


Yay burcunun adaletli” 
oluşu önünde sonunda 
kendini hissettirecektir. 
Önemsemiyormuş gibi kısa 
cümleler kurabilirsiniz. Alttan 
alta, sessizce işleyerek ikna 
V edebilirsiniz. 


Kova Burcu 


Kova burcunu ikna 
© O edebilmekiçin keyifli 
olduğu anı yakalamaya çalışın 
ine de zorlanırsanız vazgeçmiş 
gibi yapıp biraz üzgün ve 
mursamaz davranabilirsiniz. 
öylece dayanamayıp konunun 
ne olduğunu sorarak ikna 
olmaya başlayacaktır. 


) —., 
© > 
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Akrep Buray 8 


Sahiplenme ve güve 
duygusu Akrep için oldukça 
önemlidir. Bu yüzden ikna 


edeceğiniz konuyu ona 
güven vererek anlatmanız gerekir. 


£ 
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Oğlak Burcu 


Nazık bir dille ona hak verip, 
olaylara sizin açınızdan da 
bakmasını sağlayabilirsiniz. 
Sadece onunla inatlaşmayın 
ve ufak adımlarla amacınıza 
ulaşmaya çalışın. 


Balık Burcu 


Bir Balık burcunu ikna 
etmeniz için yapmanız 
gereken şey; isteklerinizi 
sevgi sözcükleriyle, sakince, 
zamana yayarak kabul 
ettirmeye çalışmanız olacaktır. 
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SEVGİNİN GÜCÜ SEVMENİN ENGELİNDE 


S evmenin yaklaşık 10 yıl sonra marifet yanı sadece yetenek 

olarak algılanacağını söylesem inanır mısınız? İnanın! Çünkü 
sevmek hiç bu kadar yıpranmamıştı. Belki de tarihin hiçbir 

köşesinde insanlık sevmeden, bu kadar uzun süre yaşamla baş 

başa kalmamıştı. Sevmek marıfete dönüşsün istemiyorsak; yapmamız 
gereken şey sevmenin sadece bir kişiye yönelik olmadığını 
anlamaktır. Sevmek bir anlamda tanışmaktır, keşfetmektir. Birini 
neden seviyorsun sorusuna onlarca cevap verebilirsiniz. Şimdi 
kendinizden pay biçin. Mesela kendinizi neden seviyorsunuz, 
sorusuna dürüst olduğum için cevabını verdiğinizi düşünün. Bu 
cevap; yalanla dürüstlük yan yana geldiğinde, sonu ne olursa olsun 
dürüstlüğü seçtiğinizi ve bu yüzden 
kendinizi sevdiğinizi göstermez mi? Yani 
aslında siz yalanı reddedip, dürüstlüğü 
seçerek kendinizi tanımış olmadınız mı? 
Peki ya yaşamak? Yaşamayı neden 
sevdiğinizi sorsam; belki de bazılarınız 
hep yanımda olan ailem, bazılarınızsa 
dünyayı keşfetmek diyeceksiniz. 

İşte bakın yine bir tanışma, keşfetme 
söz konusu. Yaşamı, kendinizi ve 
başkalarını severek, beklentisiz, naif 
bir sevmeyle sevginin gücüne 
erişebilirsiniz. Sevgisizlik insanı 
yalnızlaştırır. Yalnızlık insanın 
içindeki sevinci yok eder. Ne 
farkımız kalır o zaman eskimiş 
eşyalardan? 
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KÜLTÜR SANAT/ KİTAP 


Sevgili Nasıl Bulur? 


Anan baban muhallebicide, okul 
ili çayında, üniversite kantininde veya 
edebiyat matinesinde tanışıp Bab 
Kafeterya'ya, Baylan'a, Pera 
Pastanesi'ne, Ataköy-Tarabya ve 
Kalamış plajlarına gitmişti. Gidecek 
yer kalmayınca da Belediye Sarayı 
J bu ye ziyareti esnasında evlenmişlerdi. 
Sl Gezme derdi bitmişti, bir yatakta 
güreşip, bir yastıkta kocayacaklardı. 
Peki, sen neden değilsin? Değilsin 
çünkü gördüğün anda "Aha! İşte bu 
benim kurtlu elmamın yarısı!" 


İEYNEP BUGAY 
gr m 


diyeceğin türde sevgili adayı yok. Kadın olmak, full-*-full kısmet 
arayışında sıklıkla madara olmak, toplum tarafından ayıplanmak, 
tüm o yargılamalara rağmen "doğru erkek"le beraber olma hayali 
doğrultusunda türlü cambazlığa imza atmak demek. İşte bu 
yüzden, tüm kadınların hayatı, hatta benim gibi anlı şanlı bir 
Kontes'in bile, alkışsız ve yasaklı bir sirktir. Tüm bu kısıtlama- 
ların, dayatmaların, ayıplamaların içinde gerçek aşkı bulmak 
isteyen, uman tüm kadınlar için bu sirkte "ayıbın yolları kayıp"... 


KÜLTÜR SANAT/ KİTAP di 


Asi Kızlara 

Uykudan Önce Hikayeler 
Her şeye rağmen hayallerinin 
peşinden gidip yazmaya devam 
etmek mi Zor, en zorlu zirvelere 
çıplak elle tırmanmak mı? Kartal 
beslemek mi daha zor, laboratu- 
vardan çıkmadan yeni formüller 
keşfettiğin halde adını bile 
geçirmeyen insanlarla mücadele 
etmek mi? Savaşın orta yerinde 
insanları kurtarmak mı zor, yoksa 
bir korsan gemisinde dalgalarla 


boğuşmak mı? Söz konusu dünyanın ası kızlarıysa tabii kı 
hiçbiri! Agatha Christie, Alice Ball, Audrey Hepburn, Beatrıx 
Potter, J.K. Rowling, Nadya Murad, Nefertiti, Sappho, Selda 
Bağcan ve niceleri. Hayatta prenses değil, kahraman olmayı 
seçmiş, bütün engellerin üstesinden gelmeyi başarmış yüz kadın! 
Dünyanın dört bir yanından elli kadın ıllüstratörün çizimleriyle 
görsel bir şölene dönüşen hayatlar. Elena Favılli ve Francesca 
Cavallo'nun yazdığı, ilk kitabıyla her yaştan kız ve erkeğin baş 
ucunda yerini alan, haftalarca çok satanlar listelerinden 
düşmeyen Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler macerası kaldığı 
yerden devam ediyor! Unutma: “Umut sensin, güç sensin. Geri 
adım atmazsan, herkes ilerler. 


KÜLTÜR SANAT/ FİLM 


Görevimiz Tatil DEMET AKBAĞ 


ZAFER ALGÖZ 


Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018 

Türü: Komedi 

Konusu: Tipik bir ev kadını olan Türkan Mutlu 
(Demet Akbağ), eşi Sıtkı Mutlu (Zafer Algöz) 

ve 2 çocuğuyla yaşamaktadır. Sıradan hayatından 
bıkan Türkan'ın zorlamasıyla hep beraber bir aile 
terapistine giderler. Onun yönlendirmesiyle de 
bir karavana atlayıp Antalya'ya tatile gitmek 23 ŞUBAT'TA SİNEMALARDA 
üzere yola çıkarlar. mz 


GÖREVİMİZ 


Ailecek Şaşkınız 


Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018 

Türü: Komedi 

Konusu: Yönetimini babasından devraldığı 

şirketin genel müdürlüğünü yapan Ferhat 

(Ahmet Kural) ile çocukluk arkadaşı, aynı zaman-& 

da şirketin finans direktörü Gökhan'ın (Murat A YO Ve 

e gelen eğlenceli olaylar filmde RİLECEK | 
onu ediliyor. ““SASKINIZ 


e 


Çocuklar Sana Emanet 


Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018 

Türü: Dram 

Konusu: Geçirdiği trafik kazasının etkisini 
üzerinden atmaya çalışan iç mimar Kerem'in d 
(Engin Akyürek) bir köyde yaşayan şifacı bir 
kadınla (Şerif Sezer) ve diğer köylülerle geçirdiği 
manevi arınma süreci filmde anlatılıyor. 
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